Maggie MacNeal - Amsterdam

Waar in de wereld je ook bent
Je denkt terug aan dat moment
En weet niet waar je het van kent
Maar opeens herinner je je weer
Er was een eindeloze sfeer

En die is er telkens weer

In Amsterdam, Amsterdam

Is van alles aan de gang
Amsterdam, Amsterdam

Bestaat al eeuwenlang
Amsterdam, Amsterdam

De stad waar alles kan
Amsterdam, Amsterdam
ledereen die weet ervan

Hier ben je werkelijk nooit alleen
Je vindt een deel van iedereen
In alle dingen om je heen

Hier voelen zich alle mensen blij
En in hun doen en laten vrij

Met het gevoel: je hoort erbij

4 OKTOBER 2024




In Amsterdam, Amsterdam

Is van alles aan de gang
Amsterdam, Amsterdam
Bestaat al eeuwenlang

In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet
Vind je dat wat je zoekt
Overal in overvloed
Amsterdam, Amsterdam
Daar is van alles aan de gang
Amsterdam, Amsterdam
Bestaat al eeuwenlang
Amsterdam

De stad waar alles kan
Amsterdam, Amsterdam
ledereen die weet ervan

Blof - Zoutelande

Niets is beter dan met jou de kou trotseren

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren

Maar we hebben geen geld in onze koude handen

Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen

Op mistroostige plekken je bij me te hebben

En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen

En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent



Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

In Zoutelande
In Zoutelande

Blof — Liefs uit Londen

Van de wereld weet ik niets
Niets dan wat ik hoor en zie
Niets dan wat ik lees

Ik ken geen andere landen
Zelfs al ben ik er geweest

Grote steden ken ik niet

Behalve uit de boeken, behalve van T.V.
Ik ken geen andere stad

Dan de stad waarin ik leef

Zij stuurt me kaarten uit Madrid
En uit Moskou komt een brief
Met de prachtigste verhalen En God, wat is ze lief



Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en een zoen
Vandaag uit Praag een kattenbel, want

er is zoveel te doen

En morgen, als de postbode mijn huis
weer heeft gevonden

Dan stort ze mijn hart vol met al het

liefs uit Londen Van de wereld weet ik niets
Niets dan wat ik hoor en zie, niets dan

wat ik voel

Ik leef van dag tot dag, zonder vrees

en zonder doel

Verre landen ken ik niet

Behalve uit mijn atlas, die droom ik
elke nacht

Maar ik droom alleen de landen waar
ze ooit aan me dacht

Als een mooi en groot geloof

Aan de muur van mijn gedachten
Hangt een wereldkaart te wachten
Tot ze terugkomt

Met haar reizen in mijn hoofd
Steek ik vlaggen in de aarde
Dezelfde kleur, dezelfde waarde

Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid
En uit Moskou komt een brief

Met de prachtigste verhalen

En God, wat is ze lief

Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en
een zoen

Vandaag uit Praag een kattenbel, want
er is zoveel te doen

En morgen, als de postbode mijn huis
weer heeft gevonden

Dan stort ze mijn hart vol met al het
liefs uit Londen



Abel - Onderweg

Ik doe de deur dicht

straten lijken te huilen

wolken lijken te vluchten

ik stap de bus in

mensen lijken te kijken

maar ik wil ze ontwijken

voordat ze mij zien

het is al lang verleden tijd

dat je mijn verjaardag niet vergat
je onvoorwaardelijk koos voor mij

Ik zie de velden

langs me heen gaan huizen

het is stil achter de ruiten

wie kan mij zien

in blauw verlichte treinen

je hart is zo dichtbij me

maar het klopt niet

het is al lang verleden tijd

je zwarte haren en je lach

dat je heel de wereld voor mij was
het zit nog veel te diep in mij

dat ik mocht delen wat jij had

je door mijn haren ging en zei Je kent mijn stem niet
wie ik ben is wat je nu ziet

wil je dansen met illusies

in gedachten

ben je verder dan het heden

wil je terug naar je verleden
zegt je dat iets

het is al lang verleden tijd

rode wijn op het terras

dat je heel de wereld voor mij was
het zit nog veel te diep in mij

dat ik vergat hoe jij me zag

dat ik zo anders ben dan jij

Ik loop de straat in

maar het zal me nooit verwarmen
omdat het mij niet kan omarmen
wie zou mij zien



het liefst zou ik willen schreeuwen
ik zou oneindig willen schreeuwen
maar het gaat niet

jij bent nu alleen van mij

ik kan de wereld laten zien

dat het zo beter is misschien

het is al lang verleden tijd

dat ik vergat hoe jij me zag

dat ik zo anders ben dan jij

Wim Sonneveld — De kat van Ome Willem

De kat van ome Willem is op reis geweest

Op reis geweest, op reis geweest

De kat van ome Willem is op reis geweest
Waar ging die dan naar toe, hee

Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest
Parijs geweest, Parijs geweest

Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten leest
Bonjour en voulez vouz

Hij heeft zoiets elegants

Hij geeft kopjes op z'n Frans

Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse kathedraal
Allemaal (allemaal), allemaal (allemaal)

Ja de kat van ome Willem is brutaal, oh la la

Die kat is op een echte Franse school geweest
Op school geweest, op school geweest

Die kat is op een echte Franse school geweest
En zegt nou "oh, pardon”

Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest

De Gaulle geweest, de Gaulle geweest

Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest

En zegt voortdurend "non"

Zingt een liedje op z'n Frans
Over de maagd van Orleans
Hij lust enkel jus d'orange
En af en toe cognac



Op 't dak (op 't dak), op 't dak (op 't dak)
En hij wil alleen maar op een Franse bak (kouwe kak)

De kat van ome Willem is op reis geweest

Op reis geweest, op reis geweest

De kat van ome Willem is op reis geweest
Waar ging die dan naar toe, hee

Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest
Parijs geweest, Parijs geweest

De kat van ome Willem is op reis geweest
Bonjour en voulez vouz

Hee

Guus Meeuwis & Vagant — Zo ver weg

Passionele nachten

In het heetst van de strijd

Die tedere momenten

Die iedereen ons benijdt

We staan hier voor een tweesprong
En we weten niet waarheen

Ach zouden we niet beter blind zijn
Voor de wereld om ons heen

Want ik wil jouw schouder om op te huilen
Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zo ver weg van mij

Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zonde van de tijd

Maar wisten wij toen veel

En ach, we waren net achttien

En we hadden nog niet veel gezien
We deden alles samen

Nooit kon 't echt kapot

Ja, in al onze dromen

Stak de sleutel op 't slot



Want ik wil jouw schouder om op te huilen
Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zo ver weg van mij

Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Nu, zoveel jaren later

En zoveel meer gebeurd

Ach, we voelen het nog steeds
Maar velen hebben 't afgekeurd
Och, laat ze nu maar praten
Laat ze nu maar doen

We doen nu wat we voelen

En denken nog veel aan toen

Want ik wil jouw schouder om op te huilen
Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zo ver weg van mij

Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zo ver weg van mij
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg
Zo ver weg van mij
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg



