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De Dijk – Groot Hart 
Dokter kunt u even komen, 
breng uw beste medicijn 
ik heb er nu al jaren last van. 
ook al doet het niet echt pijn 
maar ik val voor alle vrouwen 
alle vrouwen op dit bal 
dat is veel te veel om van te houden 
dokter, ik heb een spoedgeval 

Ik heb een groot hart 
mijn hart is zo groot 
het wordt nog mijn dood 
dit hart is zo groot 
ik heb een groot hart 

en een ochtend als vanochtend 
vroeg op en de zon die scheen 
opgeruimd loop ik naar buiten 
ik zie een meisje ik denk alleen 
Ik dacht dat ze naar me lachte 
dus vrolijk lach naar haar terug 



maar die boom was haar vriend dokter 
dokter kom nu vlug 

Ik heb een groot hart 
mijn hart is zo groot 
het wordt nog mijn dood 
dit hart is zo groot 
ik heb een groot hart 

Dokter straks is het weer lente 
als u begrijpt wat ik bedoel 
al dat moois langs lege wegen 
dan krijg ik dat gevoel 
loopt nu van haast onder een auto 
ik stoot dagelijks vijf keer mijn kop 
dat is veel te veel om van te houden 
dokter weet u daar iets op 

Ik heb een groot hart 
dit hart is zo groot 
het wordt nog mijn dood 
dit hart is zo groot 
ik heb een groot hart 

 
 

Bløf - Omarm  
Hoe ver je gaat 
Heeft met afstand niets te maken 
Hoogstens met de tijd 
En ik weet niet hoe het komt 
Dat ik weg wil 
Maar het treft me hard en zuiver 
En het houdt hardnekkig stand 
Dus hier sta ik 
Met een uitgestoken hand 
 
Lief, ga dan mee 
En omarm me 
Omarm me, omarm me 
Lief, ga dan mee 
En omarm me 



Omarm me, omarm me 
En breng me nergens heen 
 
Hoe diep je gaat 
Heeft met denken niets te maken 
Hoogstens met een wil 
En het voelt alsof ik weet 
Waar ik heen ga 
En het leidt me in het donker 
En het spot met mijn verstand 
Hier sta ik 
Met een uitgestoken hand 
 
Lief, ga dan mee 
En omarm me 
Omarm me, omarm me 
Lief, ga dan mee 
En omarm me 
Omarm me, omarm me 
En breng me nergens heen 
 
Lief, ga dan mee 
Omarm m'n lijf en leden 
Omarm m'n waanideeën 
Omarm me, omarm me 
 
Lief, ga dan mee 
Omarm heel mijn verleden 
Omarm m'n zeven zeeën 
Omarm me, omarm me 
En breng me nergens heen 
Hoe recht je staat 
Heeft met zwaarte niets te maken 
Hoogstens met de wind 
 

Rob de Nijs – Banger Hart  
 
O, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen 
Ik heb jouw liefde: elke nacht slaap jij naast mij 
Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen 
Er is geen banger hart, dan dat van mij. 
Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen 
Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij 



Kijk die mannen naar je loeren met z’n allen 
Er is geen banger hart dan dat van mij 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 
Want jij bent mijn jaloers bezit 
 
Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij 
‘t Kan zo niet langer anders keert het zich nog tegen mij 
Dan pak je in, zegt: “jij je zin - nou goed ‘t is voorbij!” 
Geen banger hart, dan dat van mij 
Bang, bang hart, bang, bang hart   
 
Ik heb jou liever dan mijn eigen lieve leven 
Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij 
Er is maar één ding dat ik niet echt in de hand heb: 
Er is geen banger hart dan dat van mij 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 
Want jij bent mijn jaloers bezit 
 
Bang, bang hart, geen banger hart, dan dat van mij 
Maar als je bang of eenzaam bent 
Word ik op slag een ander mens 
Ik sla mijn armen om je heen 
En kan je troosten als geen 
Troosten als geen één! 
 
Er is geen sterker hart, geen sterker hart dan dat van mij 
Wanneer jij ‘low’ bent, ben ik ‘high’ genoeg voor allebei 
Wat wil je dan, ik ben jouw man en alles draait om mij 
Ik kan ‘t aan, laat ‘t maar slaan, dat bange hart van mij  
 
 

De Poema’s – Mijn houten hart  
 
Mijn hart is niet van steen 
Een geval van zuiver hout 
Het was het beste dat ik vinden kon 
Toen iemand wegging met het goud 
Mijn hart is van het hardste hout 
Maar het buigt nog als het moet 
Maar niet te ver en rustig aan 
Ik weet nog niet echt wat het doet 



 
Dit is mijn hart 
Mijn houten hart 
De dames voor u hebben het alvast verzwaard 
Dus wees maar lief 
Het kan geen kwaad 
En stelen lijkt me niet de moeite waard 
 
Je kan er goed op laten lopen 
Dan doet het niet zo`n pijn 
Als toen ik het origineel nog had 
Het gouden, goud maar klein 
Dit hart, ik heb het pas gekocht 
Bewust een tweedehands 
Je blijft geen gouden kopen 
Ook al had je wel de kans  Dit is mijn hart 
Mijn houten hart 
De dames voor u hebben het alvast verzwaard 
Dus wees maar lief 
Het kan geen kwaad 
En stelen lijkt me niet de moeite waard 
 
Het voordeel van een houten hart 
Je bent voorzichtiger met vuur 
De splinters zijn voor anderen 
Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur 
 
Dit is mijn hart 
Mijn houten hart  

Frank Boeijen – Koud in mijn Hart  
Misschien was ik stil 
En dacht je wat denkt hij nou 
En misschien dat ik 
Wel iets anders wou 
ik was heel even weg 
Ik was er even niet 
 
Want weet je liefste 
Het was een beetje koud in mijn hart 
 



Overal zag ik zwart 
Terwijl het wit had moeten zijn 
En ik keerde terug 
Naar wat een goede tijd leek te zijn 
Maar schijn bedriegt 
Ik wist het even niet 
 
Want weet je liefste 
Het was een beetje koud in mijn hart 
 
Want weet je liefste 
Het was een beetje koud in mijn hart 
 
En alles in me zegt: ja 
Als ik jou daar zo mooi zie staan 
En alles in me verlangt 
Naar een beetje warmte in mijn hart 
 
Er komt een tijd 
En die begint vandaag 
Een tijd van vrijheid 
En misschien is het te laat 
Misschien zeg je wel 
Vergeet het maar 
 
Maar weet je liefste 
Het was een beetje koud in mijn hart 
Maar weet je liefste 
Het was een beetje koud in mijn hart 
 
 

Willy Sommers – Laat de zon in je hart 
 
Een lach een groet een blij gezicht 
Een vogel zwevend naar het licht 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder 
Een kind dat lacht en naar je zwaait 
Een fietser die de hoek omdraait 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder 
Het leven gaat zo snel voorbij 
Dat geldt voor jou maar ook voor mij 



Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 
Het strand de zee de volle maan 
De hemel waar de sterren staan 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder 
En ben je soms niet goed gezind 
Denk aan de glimlach van een kind 
Ja dat maakt je weer blij ja dat maakt je weer vrolijk 
Het leven gaat zo snel voorbij 
Dat geldt voor jou maar ook voor mij 
 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 
Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet 
Denk dan aan de zon en zing dit lied 
 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 
 


