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Abel - Onderweg 
Ik doe de deur dicht 
Straten lijken te huilen 
Wolken lijken te vluchten 
Ik stap de bus in 
Mensen lijken te kijken 
Maar ik wil ze ontwijken 
Voordat ze mij zien 
 
Het is al lang verleden tijd 
Dat je mijn verjaardag niet vergat 
Je onvoorwaardelijk koos voor mij 
 
Ik zie de velden 
Langs me heen gaan huizen 
Het is stil achter de ruiten 
Wie kan mij zien 
In blauwverlichte treinen 
Je hart is zo dichtbij me 
Maar het klopt niet 
 
 



Het is al lang verleden tijd 
Je zwarte haren en je lach 
Dat je heel de wereld voor mij was 
Het zit nog veel te diep in mij 
Dat ik mocht delen wat jij had 
Je door mijn haren ging en zei 
 
Je kent mijn stem niet 
Wie ik ben is wat je nu ziet 
Wil je dansen met illusies 
In gedachten 
Ben je verder dan het heden 
Wil je terug naar je verleden 
Zegt je dat iets 
 
Het is al lang verleden tijd 
Rode wijn op het terras 
Dat je heel de wereld voor mij was 
Het zit nog veel te diep in mij 
Maar ik vergat hoe jij me zag 
Dat ik zo anders ben dan jij 
 
Ik loop de straat in 
Maar het zal me nooit verwarmen 
Omdat het mij niet kan omarmen 
Wie zou mij zien 
Het liefst zou ik willen schreeuwen 
Ik zou oneindig willen schreeuwen 
Maar het gaat niet 
 
Jij bent niet alleen van mij 
Ik kan de wereld laten zien 
Dat het zo beter is misschien 
Het is al lang verleden tijd 
Dat ik vergat hoe jij me zag 
Dat ik zo anders ben dan jij 
 
 
 
 
 
 

 



Guus Meeuwis – Per Spoor  
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
En kilometers spoor schieten onder mij door 
Ik ben op weg naar jou want ik ben weg van jou 
Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte van de nacht 
En tien minuten op de trein gewacht 
 
Want die had wat vertraging mijn God daar baal ik van 
Omdat ik nu tien minuten minder bij jou blijven kan 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Ik zit in een coupé niet roken tweede klas 
Heb de hele bank voor mij alleen 
De conducteur komt langs "Jongen voeten van de bank" 
Hij vraagt mijn kaart waar ga je heen 
Nou ik ga naar mijn lief toe is dit de goede trein 
Hij zegt het staat niet op je kaart maar ik weet waar jij moet zijn 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
De trein raast alsmaar verder van station naar station 
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest 
Er rammelt plots een kar roept een juffrouw "koffie thee" 
Ik heb wel dorst toch zeg ik nee 
 
Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat 
‘k Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
 



Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Ik stap uit kijk om me heen even voel ik mij alleen 
Want ik zie haar nog niet staan 
Maar vanachter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht 
Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan 
En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet 
En achter ons vertrekt de trein omdat een trein nou eenmaal verder moet 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
En ik blijf bij jou slapen 
Want jij woont bij het spoor 
En 's nachts oela la gaat het ritme door 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 
Oe oe 
 
 

Boudewijn de Groot – Jimmy (de eenzame 
fietser)  
 
Hoe sterk is de eenzame fietser 
die kromgebogen over zijn stuur 
tegen de wind 
zichzelf een weg baant? 
 
Hoe zelfbewust de voetbalspeler 
die voor de ogen van het publiek 
de wedstrijd wint, 
zich kampioen waant? 
 
Hoe lacht vergenoegd de zakenman 
zonder mededogen die concurrent 
verslagen vindt, 
zelf haast failliet gaand. 
 
 



En ik zit hier tevreden 
met die kleine op mijn schoot. 
De zon schijnt, er is geen reden 
met rotweer en met harde wind 
te gaan fietsen met dat kind. 
 
Als ie maar geen voetballer wordt, 
ze schoppen hem misschien half dood. 
 
Als ie maar geen voetballer wordt, 
ze schoppen hem misschien half dood. 
Maar liever dat nog 
dan het bord voor zijn kop 
van de zakenman, 
want daar wordt ‘ie alleen maar slechter van. 
(X 10) 

 
Bløf – Aan de kust  
 
De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht 
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht 
He, iemand slaat soms onverwacht maar zeker op de vlucht 
Alarmfase Twee is hier nauwelijks nog berucht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de mensen onbewust 
Zin in mosselfeesten krijgen 
En van eten slechts nog zwijgen 
Als ze zat zijn en voldaan 
Dan weer rustig slapen gaan 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar eenieder onbewust 
In het Duits wordt aangesproken 
Waar de ketting is gebroken 
En alle schepen zijn verbrand 
Maar er is niets aan de hand 
 
Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht 
De haven is verlaten, want er is nog maar een vracht 
En die moet in het donker buitengaats worden gebracht 
Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten 
En waar wild en onverdroten 
Iedereen zijn gang kan gaan 
Tot men zat is en voldaan 



Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de liefde van de lust 
Steeds maar weer zal gaan verliezen 
Omdat ze nooit kan kiezen 
Tussen goed en niet zo kwaad 
Maar dat is zoals het gaat 
Hier aan de kust 
 
Zo ver weg van mij 
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg 
 
 

Armand– Ben ik te min? 
 
Wil je blijven, oké 
Het heeft toch geen enkele zin 
Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen 
Want dan stort je hele droomwereld in 
Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type 
Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van 
Je bent nu net zo materialistisch als ik 
Maar hoe wil je 't, hoe wil je 't in Godsnaam anders dan 
 
Ben ik te min 
Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? 
Ben ik te min 
Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? 
 
En toch wil je blijven 
Maar je pa, die wil het niet 
Ik denk dat je beter kunt gaan 
En je moeder, die doe je ook veel verdriet 
Als je thuiskomt zal ze zeggen "wat doe je me aan" 
Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam 
Over de studie van je broer 
En dat je pa zo'n succesvol zakenman was 
Met andere woorden: wat ben jij een boer 
 
Maar ben ik daarom te min 
Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? 
Ben ik te min 
Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? 
 
Maar kijk uit, je bent het niet gewend 
Om te vreten van de straat 
Als je lichamelijk maar niets belangrijk vindt 
Want dat is het in feite niet waar het om gaat 
En als je 't aankunt, nou, kom dan gerust weer 
En anders dan donder je maar op 
Want het is echt niet dat ik niets om je geef 
Maar zo duw je je hoofd in een strop 



 
Maar ben ik nou te min 
Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? 
Ben ik te min 
Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? 
 
 
 

Clouseau – Fiets 
 
Zij rijdt met de brommer 
En ik rijd met de fiets 
Wat een zorg en kommer 
Zij heeft alles en ik niets 
Had ik maar een brommer 
En had zij een fiets 
Dan zou ik haar kunnen duwen 
Maar nu duw ik niets 
Duw ik in ’t niets 
 
 
 

Herman van Veen – Fiets 
 
Hé kleine meid op je kinderfiets 
De zon draait steeds met je mee 
Hé kleine meid op je kinderfiets 
De zomer glijdt langs je heen 
Met je haar in de wind en de zon op je wangen 
Rijd je me zomaar voorbij fiets 
 
Hé kleine meid op je kinderfiets 
Je lacht en je zwaait naar een zwaan 
En de vijver weerspiegelt je witte jurk 
En het riet fluistert je naam 
En het zonlicht speelt in de draaiende wielen 
Schitterend strooi je het licht fiets 
 
Hé lieve meid op je kleine fiets 
Als een witte stip in het groen 
Slingert je blinkende kinderfiets 
Zich dwars door het zomerseizoen 
En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner 
Plotseling ben je weer weg fiets 
 


